Beste ouders/verzorgers,

Praktisch en/of theoretisch onderwijs

Wat is het toch vreemd dat sommige mensen theoretisch onderwijs hoger achten dan praktisch
onderwijs. Dat mijn opa en oma er zo over dachten begrijp ik nog wel. Ook van mijn eigen vader en
moeder begrijp ik die gedachten. Zij hebben de tijd meegemaakt dat zij lichamelijk zwaar werk
moesten verrichten. Ze werkten als boerenknecht, hulp in de huishouding, als tuinder of kolenboer.
Deze generaties waren lichamelijk al ruim voor hun 65¢ verjaardag ‘af’. Jarenlange arbeid had hun
lichamen stukje bij beetje gesloopt.

Deze vaders en moeders, deze opa’s en oma’s gunden hun kinderen een lichamelijk minder zwaar
leven. Ze vonden het belangrijk dat hun kinderen na de lagere school naar het vervolgonderwijs
gingen. En stiekem hoopten ze dat hun kinderen op een kantoor konden werken. Met een keurige
jurk of een knap pak met een wit overhemd.

De tijden zijn echter in de laatste 50 jaar behoorlijk veranderd. Vele machines en robotten hebben
het zware werk inmiddels overgenomen. Ga maar eens een gesprek aan met een 80-jarige en
bespreek eens de tijd van vroeger. Zoek maar eens op wat voor gereedschap een ‘mensenbeul’ is en
alles wordt direct duidelijk. Ik zie mijn opa zo voor me met dit onmenselijk zware gereedschap.

De tijden zijn inmiddels veranderd, maar het denken over theoretische en praktische opleidingen
helaas vaak nog niet. Ik hoor regelmatig van ouders dat ze willen dat hun kind naar HAVO of VWO
gaat. Dit in de stellige overtuiging dat deze opleiding voor hun kind de route naar succes gaat
worden.

Daar valt inmiddels in 2023 het een en ander op af te dingen. Juist een meer praktische opleiding in
combinatie met creatief kunnen denken en handelen zou best eens meer kans op een succesvol en
gelukkig leven kunnen garanderen. En dan bedoel ik met succesvol; iemand die op een prettige
manier oog heeft voor de mensen om hem/haar heen en respect voor de samenleving en natuur als
prioriteit heeft. Voor een praktische opleiding is overigens ook theoretische kennis noodzakelijk.
Voor een theoretische opleiding is vaak geen praktische kennis noodzakelijk.........

Uit onderzoek uit 2017 blijkt dat naar schatting 65% van de huidige basisscholen later zullen gaan
werken in beroepen die nu nog niet bestaan! Veel beroepen zullen in de komende jaren verdwijnen
door automatisering en digitalisering.

Het vraagt van de huidige scholen in Nederland dat we onze kinderen toekomstbestendig zullen
moeten gaan opleiden. Dat vraagt het nodige van ons allemaal.

JA, ook op De Bonte Mol hebben we de opdracht om onze kinderen goed te leren rekenen, taal en
lezen bij te brengen EN we hebben taak alle kinderen een zo breed mogelijke kijk op de wereld mee
te geven EN we zullen ons uiterste best doen om creativiteit te stimuleren.

De wereld stelt ons de komende 50 jaren vele vragen. Het is aan de kinderen die nu op De Bonte Mol
zitten om daar over 10, 20, 30 jaren antwoorden op te formuleren.

En wat zullen de huidige ouders en de medewerkers van De Bonte Mol dan met trots praten over
hun kinderen die met elkaar bouwen aan een mooie wereld.

Vorige week had ik een 3-daagse in Rotterdam. Deze 3 dagen stonden in het teken van de toekomst.
- Hoe ziet Nederland er over 30 jaren uit?

- Hoe ziet het onderwijs er over 30 jaren uit?

- Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan (blijven) doen in de samenleving?

Door de vele gesprekken, het bezoek aan startups in de havens van Rotterdam, het spreken met
studenten van Codam en enkele boeiende presentaties en lezingen werd ik gedwongen om na te
denken over de toekomst.



Op onze eigen Bonte Mol zijn we dit schooljaar bezig met het vastleggen van ons onderwijsaanbod.
Een creativiteitslokaal kan hierbij een belangrijke rol spelen. In oktober en november wordt de
begroting voor 2024-2028 opgesteld. En reken maar dat alles op alles gezet wordt om zo’n ‘doe-
ruimte’ te realiseren! Het zal een enorme uitdaging worden om alles voor elkaar te krijgen, maar
Pippi Langkous zei altijd; “lk heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.

Daar houden we ons dus maar aan vast......

Met vriendelijke groet,
René Venneker



